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Van de redactie

Mutaties kernredactie

Hetis ons een genoegen u te kunnen meedelen dat wij Jan Visscher bereid gevonden
hebben toe te treden tot de kernredactie. Daarmee is in de vacature, ontstaan door
het vertrek van Ger de Leeuw, voorzien. Jan zal naast de normale redactionele taken
ook een aantal technische zaken zoals het scannen van foto’s en illustraties voor zijn
rekening nemen.

Mevrouw Harriet Hoejenbos-de Hoog zal het secretariaat combineren met de
eindredactie.

Inhoud

Jaap Meijers opent de inhoud van ons decembernummer met een interessant
overzicht van de bewoningsgeschiedenis van het kamp Pieterberg. De auteur
constateert aan het eind van zijn verhaal, dat dit perceel na vele jaren nu eindelijk
bewoond wordt door een groep mensen, die er niet tijdelijk of noodgedwongen zit,
maar uit vrije wil en tot grote tevredenheid.

Geert W. Smegen vertelt in het kort het levensverhaal van de bekende Westerborker
Jans Rabbers. ‘Wie kent hem niet?’ de man, die gedurende de Tweede Wereldoorlog
principieel weigerde voor de bezetter te werken en vaak op de vlucht moest om een
arrestatie te voorkomen.

De rubriek ‘Allemaal op de foto” zal ook nu vele herinneringen oproepen. Reacties
op foutieve of ontbrekende namen worden als altijd graag ingewacht door mevrouw
Geesje Bouwmeester-Rabbers.

Aan de hand van Egbert Bussemaker maken we een boeiende wandeling door
Garminge en ontdekken we opnieuw welke families rond 1950 in zijn geboortedorp
woonden. Er waren toen nog allemaal gemengde boerenbedrijven en maar één
burgerwoonhuis.

In ‘Brokstukken’ leest u dat de geboorte van een Oranjeprins ook in de negentiende
eeuw aanleiding gaf tot het uiten van grote dankbaarheid.

In het artikel ‘Vrouwen van Nu’, een terugblik op 75 jaar Bond van Plattelands-
vrouwen, afdeling Westerbork, stelt de schrijfster, Elspeth Takens, dat de doelstel-
ling van de afdeling t.w. een ontmoetingsplek te bieden voor inspiratie, plezier en
ontwikkeling, nog altijd fier overeind staat.

Oud-Indiégangers

De redactie treft voorbereidingen voor het schrijven van een of meer artikelen over
de Westerborker militairen die in de periode van 1946 tot 1950 in voormalig
Nederlands-Indié hebben gediend. Graag willen we een zo compleet mogelijk
overzicht hebben van onze oud-Indiégangers. De lijsten van Westerbork, Elp,
Zwiggelteen Orvelte zijnredelijk compleet, maar van Witteveen, Balinge, Mantinge,
Nieuw-Balinge en Nieuweroord nog niet.

Wellicht kunt U ons nog aan namen helpen van ‘de jongens’ die als militair in Indi&
hebben gediend. Graag doorgeven aan Jan Visscher, Boerkamp74, Westerbork,
0593-331732.

En tenslotte....
De redactie van Fragmenten wenst alle lezers prettige feestdagen en een gezond en
gelukkig 2008 toe.




J. Meijers

Rond 1930 was het schepershuisje van Evert Noordhuis het laatst
bewoonde pand van de Pieterbergweg. Het stond rechts van de weg waar
thans een parkeerhaventje is met een informatiepaneel van het Drents
Landschap. Verderop ging de zandweg overin een stuk woeste grond van
heuveltjes, stuifzand, heide, struiken en hier en daar een boom. In dit
| prachtige natuurschoon liet de heer G.M. Krans uit Groningen in 1935
| voor f 2500,-- door deWesterborker aannemer G.J. Lahuis een vakantie-
| huis bouwen op de heuvel die in de volksmond De Pieterberg heette. Het
pand kreeg de naam “t Heidehoes’.

Omgeving Pieterberg

Na de familie Krans heeft een reeks min of meer bekende Borkers een periode in
't Heidehoes gewoond. Dat waren o.a. Sijize 1Jbema, Wijtze Bangma, Gerrit
Kuipers en Hette Moes. In 1962 werd de familie C.T.B. Hoogenbosch uit Baarn de
nieuwe eigenaar en tot heden ook bewoner. Het huis kreeg een nieuw naambordje:
‘De Pieterberg’.

In de buurt van ’t Heidehoes werden in het voorjaar van 1944 twee houten huisjes
(noodwoningen) gebouwd door G. Borkent uit Amsterdam, later ook wonend in het
Jachthuis in Zwiggelte. De eerste bewoners waren twee ambtenaren van de
gemeentesecretarie in Westerbork met hun gezin: secretaris J. Wiersema (in zijn
latere carriere de hoogste baas van het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten in
Hoevelaken) en bouwkundig tekenaar 1J. Dijkstra. Deze gezinnen hebben er door




’t Heidehoes

oorlogsomstandigheden (moesten onderduiken) heel
kort gewoond. Er volgde in de loop der jaren, vanaf
januari 1946, nog een aantal tijdelijke bewoners. Op
het perceel Pieterbergweg 31 staat sinds 2001 een riant
vrijstaand huis van de familie R. Meertens, permanent
bewoond, en op Pieterbergweg 33 een in 1976 gereno-
veerd vakantiehuisje van de familie J. Neef uit Enschede.

Bewoningsgeschiedenis in vogelviucht

Nu terug naar 1941, naar de bewoningsgeschiedenis
van een stuk grond dat de geschiedenis in zou gaan als
Kamp Pieterberg. Op 5 april 1941 kwam van de Rijks-
gebouwendienst van het Departement van Defensie bij
het gemeentebestuur van Westerbork het verzoek om
een perceel woeste grond, sectie D no 3313, groot 2,94
hate mogen huren voor hetinrichten van een barakken-
kamp. Dit kamp was volgens de aanvrager nodig voor
de legering van jonge mannen in dienst van de Neder-
landsche Arbeidsdienst (NAD). Deze dienst regelde de
landelijk verplichte tewerkstelling van arbeidskrach-
ten voor diverse doeleinden. De werkzaamheden be-
stonden 0.a. uit het herstellen van wegen, het ontginnen
van heidevelden, aardappelrooien, boeren helpen in de
oogsttijd, het aanbrengen van beplantingen.

De Rijksgebouwendienst wilde het grondgebied huren
voor 5 jaar met een optie voor verlenging. Men vroeg
het gemeentebestuur akkoord te gaan en men zag met
belangstelling de voorwaarden tegemoet. Een gemeen-

telijke bouwvergunning was niet nodig volgens de
aanvrager. Al op 10 april kwam er van het gemeentebe-
stuur antwoord, dat het beoogde perceel gepacht kon
worden voor f 200,00 per jaar en de verzekering dat het
ministerie alle medewerking mocht verwachten. Het
ministerie antwoordde op 9 juli dat het f 44,21 per jaar
wilde betalen, waarmee de gemeente akkoord ging
‘gezien het grote belang voor het dorp’. De barakken
werden spoedig gebouwd en uit diverse plaatsen inons
land kwamen jonge mannen voor deze verplichte
tewerkstelling. Ze werden voornamelijk begeleid door
(vanaf de capitulatie op 14 mei 1940) werkloos gewor-
den Nederlandse beroepsmilitairen. Dat was aan de
hele dagelijkse gang van zaken te merken. Het marche-
ren in colonnes naar het werk met de spade als geweer
op de schouder onder het zingen van arbeidsliede-
ren.‘Groen als de bomen, de kleuren van ons kleed.
Arbeidssoldaten tot werken gereed’.

Andere functie

Het kamp deed voor de NAD dienst tot 18 september
1944, Twee gemeente-ambtenaren van de gemeente
Westerbork zorgden in opdracht voor sluiting en
verzegeling. De landwacht werd belast met een perma-
nente bewaking van de gebouwen en de inventaris,
maar ruim een maand later kwamen er plotseling toch
weer nieuwe bewoners, namelijk een groep Neder-
landse gevangenen uit het strafkamp Ommen. Zij heb-
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